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Samenvatting

Begin jaren 90 zijn de Verheven Meester Leraren Arten en Pursah aan Gary Renard
verschenen, en hadden met hem een reeks gesprekken die uitvoerig de leringen
behandelden van twee spirituele klassiekers, Het evangelie van Thomas en Een
Cursus in Wonderen. Wat hij te weten kwam heeft Gary vereeuwigd in de boeken van
zijn succesvolle reeks: De verdwijning van het universum, Jouw onsterfelijke
werkelijkheid, en De liefde is niemand vergeten.

Dit vierde boek past bij de oorspronkelijke trilogie, maar is geschreven om op zichzelf
te staan, en vormt voor nieuwe lezers een uitnodiging tot zijn fascinerende werk. Dit
boek onderzoekt de zes levens waarin de incarnaties van Jezus en Boeddha samen
hebben geleefd, en begint in 700 B.C. toen zij als Saka en Hiroji bekend waren. Door
middel van de spirituele lessen die Jezus en Boeddha op hun pad leren, maken Arten
en Pursah duidelijk wat het verschil is tussen dualisme en non-dualisme. Wanneer je
in staat bent je deze lessen eigen te maken, zal dat je ontelbare jaren in je spirituele
ontwikkeling besparen. Wederom geeft dit nieuwe boek weer meer inzicht in de
volstrekt non-dualistische boodschap van Een Cursus in Wonderen. Een aanrader.
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5 ohLk en Boedda elkaar kenden

“Dit boek is schokkend, en dat is wat ik er zo leuk aan vind. Hoe is
Jezus de Christus geworden en hoe heeft Boeddha de boeddhasstaat
bereikt? Zijn hun verhalen op een of andere manier met elkaar
verbonden? Dit zijn slechts een paar van de vragen die Gary Renard
en zijn leraren, Arten en Pursah, in dit boek behandelen. Zij dagen op
z'n minst onze bereidheid uit om de invioed in overweging te nemen
die deze meesters op ons huidige leven kunnen hebben, en niet slechts
in de oudheid. Ik denk oprecht dat je van deze reis zult genieten.”

- James F. Twyman, auteur van de bestsellers
The Moses Code en Emissary of Light

“Arten en Pursah zijn terug en zijn beter dan ooit, met hun
compromisloze boodschap en hun houding van zeg-maar-waar-het-
op-staat, terwijl ze de hele tijd het belang ervan versterken om alles in
het licht van zuiver non-dualisme te zien. Bovendien delen ze met ons
een zeer intrigerende en aangenaam verrassende historische verbinding
tussen Jezus en Boeddha, waar de wereld zelfs geen weet van heeft!
Gary is zijn gewoonlijke geestige zelf, en zoals altijd deelt hij openhartig
Zijn vergevingskansen, waar we allemaal van kunnen leren. Zet ‘m op!”

-Mike Lemieux, auteur van Dude, Where’s My Jesus Fish?





