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Samenvatting 

Vrede is een direct gevolg van eenheid, zoals oorlog een direct gevolg van 
afscheiding is. Tussen gelijken kan er geen oorlog zijn. Er gaat altijd 
veroordeling van de andere partij aan vooraf. 

Als mensheid hebben we vooral ons bewustzijn als tegenkracht tegen de 
oorlog van machthebbers. Dit boek brengt dat bewustzijn in beeld, geeft 
veel principes van vrede, en laat voelen dat we niet machteloos zijn. Wil je 
vrede, geef vrede. Want alleen gedeelde vrede kan blijvende vrede zijn, en 
alleen gezamenlijke veiligheid is echte veiligheid. 

Uit: Universele vrede 

Vrede is vóór alles innerlijke vrede. In het andere geval blijf je je innerlijke 
onvrede projecteren op alles om je heen. Een staat van innerlijke vrede 
straalt naar buiten uit en bewerkstelligt uiterlijke vrede. De mensen om jou 
heen ontvangen jouw innerlijke vrede en delen die. Zo verspreidt vrede zich 
over de wereld. 

Oorlog voorkomen is elkaars belangen als je eigen belangen zien. Een 
gemeenschappelijk belang leidt nooit tot oorlog en altijd tot vrede. Zo’n 
basaal gemeenschappelijk belang is dat beide volkeren, beide partijen, in 
vrede en veiligheid willen leven en zo hun kinderen willen grootbrengen. 

 


